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een bijzonder samenwerkingsproject Onder een " aniums M van liefde
van Hart Werk & Kunst (kunstenaars .
met een verstandelijke beperking) en b -l oer t d e k uns t
kunstenaars van Kunst Zij Ons Doel
(KZOD). Wederzijdse inspiratie zorgde
voor een vruchtbare samenwerking,
waarbij grenzen vervaagden en
verschillen verdwenen.

Het resultaat, kunst zonder beperking,
was te zien als expositie van
27-11-2015 t/m 15-01-2016 in de
Kloostergangen (Stadhuis Haarlem).

Fotografe Elly Godrie volgde het

project met haar camera. Haar foto’s H TtEkam .. . .
waren te zien tijdens de expositie en ':':T.CJQF} p o B|J20nder SamenwerklngsprOJeCt

in dit boekje.

Hert Werk & Kunst en KZOD
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‘Samenwerken is leerzaam en verhoogt de

inspiratie. Dat levert soms hele aardige
resultaten op. Zoals de tentoonstelling
‘Onder een regenboog van liefde bloeit de
kunst’. Dit is het geslaagde eindproduct van
een unieke Haarlemse samenwerking tussen
kunstenaars van Kunst Zij Ons Doel en

Hart Werk & Kunst. Talent gedijt bij synergie.
Dat was goed te zien op de expositie.”

Bernt Schneiders,
Burgemeester van Haarlem
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Hoe het begon

Initiatiefnemer Vera Bruggeman:

‘In 2012 heb ik meegedaan aan een vergelijkbaar project in Eemnes: ‘Timmeren aan
de weg. Ik heb daar ervaren hoeveel plezier je kunt beleven aan samenwerken met
kunstenaars met een beperking. Het idee voor een samenwerking tussen KZOD en
het Haarlemse Hart Werk & Kunst was snel geboren.’

Verstandelijk beperkte kunstenaars hebben een kleine buitenwereld omdat zij
eenvoudigweg niet zelfstandig de mogelijkheid hebben om te gaan en staan waar
zij zouden willen. Hun binnenwereld daarentegen is groot en dat manifesteert zich
vaak in de kunst die zij maken. De begeleiders bij Hart Werk & Kunst helpen deze
geboren kunstenaars hun gave te ontwikkelen.

Hoofddoel van deze samenwerking was het delen van onze werelden, door middel
van onze gezamenlijke passie: de kunst. Wij deelden onze mogelijkheden en
technieken en kregen in ruil daarvoor een inkijkje in de spontane en ongeremde
binnenwereld van mensen die wij verstandelijk beperkt noemen.

Verschillen zijn soms spannend, maar vooral leuk. En het is leerzaam om je te
verdiepen in iemand die anders is dan jij, in welk opzicht dan ook. Ontroerende en
hilarische momenten, verrassingen en teleurstellingen, ze kwamen allemaal voorbij.
Fotografe Elly Godrie legde veel momenten vast met haar camera. Zo kunnen we
nog lang nagenieten van dit avontuur.

Het bestuur van KZOD heeft op alle mogelijke manieren meegeholpen dit project en
deze brochure te verwezenlijken. Maar de grootste inzet kwam natuurlijk van de
deelnemende kunstenaars van Hart Werk & Kunst en die van KZOD.

Hierbij zijn wij ook veel dank verschuldigd aan de begeleiders van Hart Werk & Kunst.

Dankzij al deze mensen is dit een prachtig project geworden.’

Vera Bruggeman, Haarlem
Beeldend kunstenaar



Wat dit project zo waardevol maakt

Laura Mandemaker, teken-/schilder-
begeleidster bij Hart Werk & Kunst:

‘De afgelopen maanden heeft een aantal
kunstenaars van Hart Werk & Kunst de
kans gekregen om mee te doen aan een
project met een aantal kunstenaars van
KZOD. Frits Kopjes Nieman wilde gaan
werken met Albert Rollich. ‘Wij twee
mannen,’ zei Frits, en sloeg zijn arm om
Albert heen. Het was even aftasten voor
beiden. Frits is gewend om de dingen op
zijn eigen specifieke wijze te doen. Albert
ook. Hoe kom je dan tot elkaar?

Het duurde even, maar uiteindelijk lukte
het Albert en Frits om samen aan een
schilderij te werken. Frits moest daarvoor
erg buiten zijn comfort-zone stappen en
meegaan in de flow van Albert. Albert
moest de verwachtingen die hij had steeds
een beetje bijstellen, de lat minder hoog
leggen, om in de flow van Frits mee te
kunnen gaan. En zo ontstond er - met
horten en stoten - een mooi ‘samen-
schilderij’.

Individuele aandacht betekent groei
Bovenstaand voorbeeld geeft goed aan
wat dit project zo waardevol maakt voor
de deelnemende kunstenaars van Hart
Werk & Kunst: individuele aandacht
betekent groei, betekent dat je gezien
wordt, dat je misschien even buiten je
veilige manier van werken moet stappen,
maar daar leer je weer van. Je ontdekt

nieuwe dingen en leert oude patronen
een beetje los te laten.

Bezuinigingen

Deze mensen werken al jaren bij deze
bijzondere dagbestedingslocatie van de
Hartekamp Groep. Er werken gemiddeld
tien mensen per dag in het schilderatelier.
Er staat één schilderbegeleider op de
groep en met een beetje geluk ook een
vrijwilliger. De begeleider heeft naast het
lesgeven aan en begeleiden van deze
mensen nog vele andere taken en dat
takenpakket groeit nog steeds. Hoe goed
de mensen het ook hebben bij HWK, er
wordt de afgelopen jaren als gevolg van
drastische bezuinigingen steeds minder
geinvesteerd in individuele teken-/schilder-
lessen.

Kunst-maatjes

Door het afnemen van individuele
kunstzinnige begeleiding zijn er minder
groeimomenten; mensen als Frits kunnen
in min- of meerdere mate vast komen te
zitten in hun manier van werken door
gebrek aan uitdaging. Wat bijzonder goed
dus dat de afgelopen maanden een groep
van onze kunstenaars de gelegenheid
heeft gekregen om wekelijks een uur,
dagdeel of soms zelfs een dag 1-op-1-
aandacht te krijgen! Oh, hoe fijn zou het
zijn als iedere kunstenaar van Hart Werk
& Kunst altijd zijn eigen kunst-maatje zou
hebben? In deze tijd van bezuinigen en

inkrimpen zou dit nog de enige manier
zijn om te waarborgen dat deze
kunstenaars professioneel kunnen blijven

schilderen en tekenen. Dat zij, die het

Hart Werk & Kunst is een kunstzinnige
en creatieve dagbestedingslocatie van de
Hartekamp Groep, een stichting voor
mensen met een verstandelijke beperking.
Bij Hart Werk & Kunst, gevestigd op
Bakenessergracht 65 en 50 in Haarlem,
werken 5 dagen per week gemiddeld

54 mensen met een verstandelijke
beperking.

In totaal zijn er 6 groepen/ateliers:

een keramiek-, textiel- en schilderatelier,
houtwerkplaats, knutselgroep en
galerie-/winkelgroep. ledere groep en
ieder individu maakt zijn eigen producten

natuurlijke talent hebben om te schilderen
en te tekenen, zich kunnen blijven
ontwikkelen.’

of kunstwerken. De producten worden
verkocht in de eigen winkel, op markten
of via bestellingen.

De schilderijen worden verkocht in de
eigen galerie, via exposities of kunnen
worden gehuurd voor een zeer schappelijk
bedrag.

Hart Werk & Kunst
Bakenessergracht 50
2011 JX Haarlem
Bakenessergracht 65
2011 JT Haarlem
www.hartekampgroep.nl



Gewaardeerd worden,
dat willen we toch allemaal

Annelies van Pel, teken-/schilder-
begeleidster bij Hart Werk & Kunst:

‘Op de Bakenessergracht werken mensen
met en zonder beperking met het Hart op
de goede plaats. We Werken regelmatig
Hard! De Kunst is onze passie, maar het
is een Kunst dit hoog te houden. Maar
er is nog zoveel meer wat onze aandacht
vraagt. Zo zijn er vele taken en groepjes
die zich met andere zaken bezig houden.
Maar ook dit gaat gepaard met kunst.
Kunst is ook handigheid, behendigheid,
doorzettingsvermogen, een truc! Het is
toch een Kunst om een lekker kopje
koffie te zetten met een mooie toef
opgeklopte melk. Het is ook een Kunst in
de cliéntenraad positief te blijven als het

over bezuinigingen gaat. Het keukenteam,

boodschappen doen, kas opmaken,
hygiénecode, cliéntenraad, zelfstandig
reizen, ondersteuningsplannen, markten,
sociale vaardigheden, de maatschappij,
kwaliteit, schoolse vaardigheden.

En... de leesclub. Allemaal Kunststukjes!

De leesclub

De leesclub is ontstaan doordat er
behoefte was aan schrijven, (voor)lezen,
woordherkenning, ieder op zijn eigen
niveau. Onderhouden wat er op school is
geleerd. Samen bezig zijn met taal door
middel van werkbladen, boeken lezen en
woordspelletjes.

En dan komt Kunst Zij Ons Doel op ons
pad! Een schot in de roos. Wat past
Willemien goed in onze leesclub. Ze
maken met elkaar een mooi Winter-
verhaal. Het verhaal wordt ook nog
geschilderd op wel 13 platen. De platen
komen in de Kamishibai. En dit is wéér
Kunst en ook een Kunst om het op tijd

af te krijgen, want dat was wel even Hard
werken.

Meedoen in de maatschappij

Halima, Fahima, Claudy en Daniélle
hebben een geweldige voorstelling
gegeven op de opening van de expositie
in de Kloostergang van het Stadhuis. Ook
dit ging weer naar ieders eigen mogelijk-
heden. Het verhaal voorlezen, de platen
één voor één uit de Kamishibai schuiven,
de kerstman nadoen en heel subtiel de
belletjes van de rendieren laten horen.
We kijken met heel veel plezier en super
trots terug op dit project. De meiden zijn
gegroeid in verzinnen, in woord, in taal,
in schilderen, in organiseren, in doorzet-
ten, spreken in het openbaar en meedoen
in de maatschappij. Gewaardeerd worden,
een beperking of niet, dat willen we toch
allemaal.’
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Schilderen, even lekker wegl!

‘Als eerste kennismaking zijn Rosa en
ik in de stad wat gaan drinken bij

La Place. Daar hebben we in een
schriftje samen met elkaar wat
ideeén uitgetekend.

Rosa heb ik gevraagd wat ze wilde: op

de Bakenessergracht schilderen of bij mij
thuis? Ze koos voor het laatste. Prima: ik
ben in vijf minuten met de fiets bij Hart
Werk & Kunst; we nemen dan bus 2

en zijn een half uur later op mijn kleine
atelier. Daar werkten we gemiddeld om de

twee & drie weken.

Lekker haar eigen gang
Voor de eerste keer hebben we een groot
doek meegekregen. Rosa had thuis al

een ontwerp gemaakt. Ze zat gelijk zo
geconcentreerd te werken dat ik daar niet
in wilde inbreken. We bespraken geregeld
wat ze had gedaan of van plan was te
gaan doen. Ik stelde kleuren voor, mengde
deze en liet haar kiezen. Soms deed ik een
voorstel en prompt ging Rosa daar
overheen met een nog beter idee. Meestal
liet ik haar lekker haar gang gaan en ging
ergens anders zitten werken. Met veel
plezier zat zij ongekunsteld te schilderen.
Wanneer ik me afvroeg: hoe lossen we
iets op, dan had Rosa alweer een idee en
deed het gewoon.
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Een gezamenlijke tekening

Na dit eerste doek zijn we aan een grote
tekening begonnen. Nu was het basisidee
van mij. Ik liet haar uit twee formaten
papier kiezen. Ze koos voor de grootste:
63x93cm.

We werkten nu samen in dezelfde
tekening: Rosa kleurde mijn tekening in,
ik kleurde de tekening van Rosa in. En we
deden ook ieder een stukje zelf. Tegen de
tijd dat we stopten, bedachten we hoe we
de volgende keer verder zouden gaan.

Dagritme

We hielden ons keurig aan de pauzes van
haar werk. We lunchten gezellig aan een
gedekte tafel.

Halverwege de middag gingen we met de
bus terug naar Hart, Werk en Kunst. Bij
een beetje mooi weer (dus vaak!) maakten

we nog een stop op de Grote Markt voor

een heerlijk ijsje. Het werk voor het project
is nu klaar. Ik zal haar komend jaar vast
nog eens zien, deze zonnige jonge dame.’

Hanneke Franken, Haarlem
Beeldend kunstenaar en docent

www.hannekefranken.nl



JESSICA
LOURENBURG

EVA VAN LIS

Hier werd ik blij van

‘Wat was ik trots en blij dat Jessica
mij koos om samen mee te gaan
schilderen. Zij is een echte schilderes,
creatief en vol fantasie.

Jessica ging verhuizen, ikzelf ging twee
weken opvakantie en haar begeleidster
werd ziek. We vreesden dat het niet meer
door zou kunnen gaan, maar op een dag
werd ik opgebeld dat Jessica weer wilde
schilderen!

We spraken af en het werd een fijne
middag. We werkten naast elkaar op even
grote doeken. Jessica zou de ark van
Noach schilderen, die ze al meerdere
malen met succes had geschilderd. Ik
vertelde haar dat ik ook een ark wilde
schilderen, maar dan een met mensen
erin. Mensen die ook vluchtten, net als
haar dieren.

Zo had ze nog nooit geschilderd
Jessica pakte een potlood en een liniaal
en tekende de omtrek van de ark. Daarna
verdeelde ze de ruimte in vakken voor de
dieren. Ik zette met een grote penseel een
blauwe zee op en vulde de achtergrond
in. Jessica keek verbaasd opzij. Zij pakte
een penseel en maakte een woeste zee
en ook nog een wilde lucht. We werden
allemaal enthousiast, want zo had ze nog

nooit geschilderd! Voor die tijd had ze

iedere voorstelling nauwkeurig ingekleurd.
Achter ons was Frits bezig en die riep
ineens ‘boot." Hij had ook een boot ge-
maakt, een knalgele. Hier werd ik blij van.

Een gedreven schilderes

Jessica komt met Anja op bezoek in mijn
atelier. we gaan met koffie en koek naar
de vierde verdieping. We gaan schilderen



FOEKE VAN DER LAAN
&
AFKE SPAARGAREN

op een stuk rolgordijn, iets nieuws voor om grote klodders verf te gebruiken. Af
haar om zomaar direct met penseel op het en toe veegt ze haar penseel met een
doek te werken. Ze ging voortvarend aan snelle haal aan haar broek af, ze gunt zich
de slag met één hand in haar broekzak. geen tijd om hem schoon te maken. Ze is
Het werd heel krachtig en kleurrijk. Toen gewend om al haar figuren in een zwarte
het tijd werd om met de bus te gaan, lijn te vangen, maar al bij de tweede sessie
moesten we zowat het penseel uit haar vergat ze dat. Ik vroeg haar waarom ze al
handen nemen. haar figuren zwart omlijnt.

Ze zei: 'Dat is mijn stijl’.’
Als ik aan Jessica denk, denk ik aan een
gedreven schilderes, die zich verliest in
wat ze op het doek wil zetten. Ze houdt Eva van Lis
van uitgesproken kleuren en is niet bang Beeldend kunstenaar



Een unieke kans om mijn
horizon te verbreden

‘Dat we een team zouden worden,
was al duidelijk vanaf de eerste
kennismaking: Foeke schuifelde met
kruk en al naar de overkant van de
tafel om naast mij te komen zitten.
Zo! Dat was duidelijk! Ik vond het
heel aandoenlijk.

Foeke liet mij daarna een prachtig
schilderij zien van een apenrots en haar
kleine kaartenalbums zaten vol met
apentekeningen. Het was voor mij vol-
komen logisch dat we naar Artis zouden

gaan. Daar hadden we een leuke dag,

had tekeningen van aapjes bij zich in Artis,
die ze vooral aan de slingerapen liet zien.
Soms keek een slingeraap er even naar.

Samen gaven we er kleur aan

Kort na het bezoek aan Artis kwam Foeke
met haar ouders een kijkje nemen in mijn
atelier. Ik liet haar zien hoe ik eerst een
houtskoolschets maak en dat ik mijn verf
dan vaak rechtstreeks uit de flacon op het
doek spuit. Ik gebruik ook wel eens een
paletmes. Dat alles ben ik ook samen

met Foeke gaan uitproberen op ons
kunstwerk.

vol apenstreken. Een slingeraap wilde in
mijn tas kijken die ik te dicht bij het gaas
had gezet, maar gelukkig kon Foeke het
hengsel snel uit de kooi trekken. Foeke

Het was voorbestemd om een apenverhaal
te maken, een soort stripverhaal. Foeke
wist meteen hoe het moest beginnen:
Aapje slaapt, aapje wordt wakker en aapje

gaat een boterhammetje eten. Het eerste
schilderij was snel gevuld. Ik opperde dat
het fijn zou zijn als er nog een paar
vriendjes kwamen meespelen en zo
geschiedde.

Samen gaven we er kleur aan.

Kunst kijken

Tussen de werkzaamheden door hebben
we samen met een aantal kunstenaars van
Hart Werk & Kunst de tentoonstelling
‘Kunst en Ambacht’ bezocht in de Waag.
Het werk van Theo Schouten viel erg

in de smaak. Reden om hem te vragen
langs te komen om uitleg te geven over
zijn werk. En Theo kwam! Helemaal uit
Hindeloopen!

Ook heb ik Foeke meegenomen naar de
Kloostergangen, om een blik te werpen
op de expositie aldaar waar ik ook aan
meedeed. Vervolgens togen we naar de
Vishal waar de Jeanne Oosting Prijs
expositie te zien was.

De sterrenhemel van Van Gogh

In elf weken groeide ons kunstwerk uit
tot een vierluik. In deel 4 kon aapje niet
slapen, hij had het koud. Hij keek naar de
sterren en de maan, net als Vincent van
Gogh had gedaan. Ik heb Foeke toen de
sterrenhemel van Vincent van Gogh laten
zien op de computer.

Het vierluik is nu af. Ondertussen is er
een prentenboekje gemaakt van de
ingekleurde schetsen van de avonturen
van aapje. lk heb genoten van de samen-
werking. Het was een unieke kans om
mijn horizon te verbreden. Mijn werkwijze

is door de samenwerking niet veranderd.
Wel heb ik me bij Hart Werk & Kunst aan
moeten passen aan het strikte schema
van 10.30 pauze enz. En dat is een beetje
blijven hangen. Normaal werk ik zonder
enige regelmaat door, maar ik kan nu
extra genieten van een kopje koffie met

opgeklopte melk om 10.30 uur.’

Afke Spaargaren, lJmuiden

Beeldend kunstenaar, docent bij het
Kunstencentrum Velsen, creatieve zingeving bij
de Zorgspecialist, teken- en schilderbegeleider
bij Perspectief Castricum en Velserhooft.

ATELIER:

Raadhuis voor de Kunst
Torenstraat 7, Velsen Zuid
www.kunstmetstip.nl
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Langzaam aan elkaar wennen

‘Dit project trok me aan vanwege de

.. ' :‘.

combinatie kunst en zorg. Annemarie,
mijn kunstcollega van Hart Werk &
Kunst, heeft het syndroom van Down.
Dat was vrijwel alles wat ik van haar
wist. Zij koos mij en dat werd een
avontuur van langzaam aan elkaar
wennen.

Met vrijwel de gehele groep van dit
project brachten we een bezoek aan Artis.
Annemarie bleek vooral van flamingo’s en
vlinders te houden. Ik zal nooit vergeten
hoe we samen op het bankje op het brug-
getje zaten met uitzicht op de flamingo’s.
Veel zeiden we niet tegen elkaar.

Annemarie praat moeizaam en beweegt

langzaam. De communicatie verliep dus

best wat ingewikkeld.

Happy in de vilindertuin

We aten op die brug een broodje en dat

\ _ ¥ J duurde wel even. Daarna liepen we hand
S _ : ‘o e in hand naar de vlindertuin, en daar stond

/ ze: glunderend tussen prachtige tropische

planten met de vlinders om haar heen.
Helemaal happy en ik ook. Het gefladder
maakte ons aan het giechelen; de vlinders

gingen er steeds te snel vandoor om ze

rip - goed te bekijken. Behalve die mooie grote

blauwe die op de stukjes banaan ging

zitten. Zo groot als je hand. Een beauty.




In die vlindertuin ontstond ons idee.
Annemarie wilde die beesten schilderen,
de flamingo’s en de vlinders. In allerlei
kleuren. Het beeld van ons tweetjes op
dat bruggetje, zij haar flamingo’s en ik
onze hoofden, dat zouden we schilderen.
En haar vrolijke gezicht - door mij - met
om haar heen al die kleurige vlinders en
planten. k bedacht het en zij vond het

2

gelijk geweldig.

We passen ons allebei graag aan
elkaar aan

Annemarie is best ijdel. Zo is ze trots op
haar gelakte nagels. Het stond voor mij
vast dat ik haar op haar mooist op het
schilderij wou hebben, aangepast aan
haar schilderstijl. We passen ons allebei
graag aan elkaar aan opdat we uitkomen
in het midden en we allebei happy zijn.
Annemarie zegt heel vaak jaaaaaaa en
okeeeeee. Degenen die met haar werken,
vertelden me dat Annemarie het moeilijk
vindt om haar mening te geven; ze wil
anderen graag pleasen. Dus vraag ik wat

meer door. Maar jaaaaaa, ze vindt het
echt heel leuk om dit samen te doen.

Schilderen met rechts en links

Ik wilde graag met haar samen de
schilderijen maken. In haar stijl. Met mijn
compositievoorstellen en met behulp van
wat internet-vlinders en flamingo’s
kwamen we aardig op stoom. Ik wilde

haar graag zo ver te krijgen dat ze iets

buiten haar cliché-vormen en werkwijze

om zou doen. Ze kan met haar rechter- en
linkerhand werken. Schildert met bijna
onverdunde verf en zo droog dat de verf
niet vooruit te trekken is. Dat maakt het
nog langzamer. Ook houdt ze haar
penseel zowat aan het eind van de steel
vast, waardoor lijnen nog lastiger te
trekken zijn. Dus door de verf wat dunner
te gebruiken en de penseel beter vast te
houden, lukte het haar om wat rondere
vormen te maken, nodig voor de hals van
een flamingo. Een overwinning.
Annemarie genoot zichtbaar van de

1-op-1-aandacht. Dat is z6 belangrijk,
dat individuele, en even uit de comfort
zone getrokken worden. Vandaag vroeg
ik om haar mening. Wat vond ze van haar
gezicht dat ik had geschilderd? En ze wees
het met een traag handgebaar aan:

‘Daar, dat is te licht, te wit en mijn gezicht
heeft een andere kleur.” Waarop ik zei:
‘Een beetje bruiner en rozer?”

"Jaaaaaaa’, was het antwoord, blij dat ik
het begreep.

Mijn mooiste kopje thee in jaren

Een keer kwam de klok tussenbeide: half
drie, dus theepauze. Maar ze kreeg het in
de gaten: ik wilde doorwerken.
Annemarie vroeg zowaar: ‘Wil je thee?
Wat voor thee? Met suiker?’ En ze kwam
het me heel voorzichtig brengen. Het was
mijn mooistekopje thee in jaren.

En dan moet de klapper nog komen:

mijn idee was om een keer op mijn

atelier uit ons dak te gaan met een soort
‘feestelijke confetti’ over het vlinder-
schilderij. Dat staat nog te gebeuren.
Spetteren met verf, het schilderij op de
grond, plastic eronder en allemaal kleuren
die we op het schilderij laten druppen.

Of gooien! Out of the box voor haar, dus
echt stoer. We verheugen ons op een gave
happening.’

Lottie Buit, Spaarndam
Beeldend kunstenaar en docent

ATELIER:

Het Hoofdkantoor

Waarderweg 78, 2031 BP Haarlem
www.lottiebuit.nl
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FRITS KOPJES-NIEMAN,

JANSKE SCHADE
ALBERT ROLLICH

Werken met Frits en Janske

‘Een schilderij maken met mensen die
meer mogelijkheden hebben dan we
denken. Dat sprak me aan.

We kwamen bij elkaar op de Bakenesser-
gracht, bij Hart Werk & Kunst. Frits zat
tegenover me en zocht tijdens het gesprek
al contact met mij. ‘Albert Mol,’ riep hij en
koos voor een samenwerking met mij. Hij
liet me zijn schilderijen zien met de torens
en kerken.

We spraken af om met de groep naar
Artis te gaan, ik zou ook rijden. Ik vroeg
aan Frits welke weg we zouden nemen,
via Amsterdam Noord of via de stad.

Het werd Amsterdam Noord, want dan
kwamen we meer tunnels tegen. De
tunnelroute gaf ons prachtig uitzicht over
het industrieterrein van Westerpoort,
daarna reden we door de Coentunnel en
vervolgens door de lJtunnel.

In Artis gaf Frits de voorkeur aan de zee-
honden, helemaal achteraan. Ik maakte
diverse foto’s van de dieren waar we aan
voorbijgingen en tenslotte kwamen we

bij de zeehonden, die op dat moment
gevoerd werden. We kwamen niet aan
schetsen toe, wat eigenlijk de bedoeling
was, en aten een ijsje bij het café. Ik moest
even naar het toilet en Frits zou op mijn
tas passen. Bij terugkomst was Frits

verdwenen. Gelukkig wisten omstanders

in welke richting hij was vertrokken, dus
ik erachter aan. Daar zat hij een broodje
te eten op een bank met een paar duiven
rondom hem. Ik zag dat hij daar niets van
moest hebben en jaagde ze weg.

‘En Frits wat gaan we nog doen?’ vroeg
ik. ‘Naar de zeehonden’, zei hij.

En zo leerde ik Frits kennen met een eigen
wil, met eigen ideeén.



Gewend aan een klein kwastje

Een paar dagen later zocht ik hem op en
gaf hem de foto’s die ik had gemaakt.
Mijn idee was om hem foto’s te laten uit-
kiezen, die als voorbeeld zouden kunnen
dienen voor een schilderij. Het werd die
dag niets, dus ik stelde hem voor de foto’s
mee naar huis te nemen en er in alle rust
naar te kijken. De week daarop hebben
we samen de foto’s gesorteerd en er vier
uitgezocht. En nu schilderen.

Bij het voorbereiden van het doek had ik
hem een grote kwast gegeven om in één
keer de lucht, de horizon en de groene
voorgrond te maken. Dat ging moeizaam.
Hij was gewend met een klein kwastje te
schilderen en gebouw voor gebouw op

te zetten. Nu moest hij op een leeg doek
twee kleuren opzetten, het werd niet echt
een succes, maar met wat hulp kwam hij
eruit.

Nu het beeld was overgebracht naar het
doek kon hij met een klein kwastje de
kleuren invullen, samen met mij. Hij vond
het prachtig, maar het was toch niet zijn
ding om zo te werken. Er moest een toren
op en die kwam er. Daarna hebben we het
schilderij in de botenlak gezet en tenslotte
een lijst gemaakt. En alle dingen waarbij
hij kon helpen vond hij leuk te doen, ook
het vernissen al stonk dat een beetje.

Misschien nog een paar gebouwen?
Bij het volgende schilderij, dacht ik anders-
om te werken, hij de ondergrond en de
torens opzetten op zijn manier. Hij wilde
een kerk met een klok in de toren. Weken
stond het lege doek naast hem en hij was

met een klein doek begonnen met zijn
gebouwen. Tenslotte zette ik een streep
over het doek en de week daarop stond

er een toren in een leeg vlak. Ik maakte
de achtergrond rondom de toren en weer
stond het doek een paar weken naast
hem. Op een keer zei ik hem, we laten het
doek zo, het is af en kan het zo naar de
tentoonstelling. Misschien moeten er nog
wat gebouwen ernaast en ik heb wat lego
mee genomen, dat we kunnen afdruk-
ken. En zo ging het. Het was interessant
dat je niet hoeft te schilderen en met een
voorwerp toch iets op het schilderij kon
krijgen.

‘Mooi he, mooi.” En iedereen moest kijken.
Het was af en hij ging verder met zijn
kwastje aan het schilderij met de torens
en het vliegtuig. Ik zei nog: zou je de lucht
niet blauw maken, het vliegtuig vliegt toch
in de lucht? En dat deed hij. En hij vroeg
of ik het dak van de kerk nog even recht
wilde maken en dat deed ik.

Het idee om met andere techniek te wer-
ken heb ik van me afgezet. Frits was
tevreden met zijn kleine kwast, de verf-
bakjes en de kerktorens.

Werken met Janske

In de periode, dat Frits niet met mij wilde
schilderen, trok Janske mijn aandacht.

Zij wilde graag een uil in een boom
schilderen. Ze had de boom al opgezet,
het landschap getekend en de plaats van
de uil bepaald, met daarachter nog een
vliegende uil. Zij maakte juist grote
vlakken en liet de details aan mij over.
Jammer dat ik haar niet zoveel aandacht

kon geven als Frits, maar op dit moment

is er een boom met een uil, die nog ge-
kleurd moet worden. En er moet natuurlijk
ook een lijst om.’

Albert Rollich, Haarlem
Beeldend kunstenaar met atelier aan huis.

Geeft privélessen.
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ORI LE KRIKKE,
CLAUDY WITT,

FAHIMA BOUKACHAR
WILLEMIEN SPOOK

Ons winterverhaal

‘Wat onwennig zitten we bij elkaar,
deze kunstenaars met een beperking
en ik. Ik zou mezelf geen kunstenaar
zonder beperking durven noemen.

Vandaag bijvoorbeeld voel ik mij enorm

beperkt in mijn sociale vaardigheden: ik zit

aan een grote tafel met vier wonderlijke
jonge vrouwen en word overvallen door
een haast beschamende onzekerheid.

Hoe anders dan ik zijn ze? Zijn ze wel
wezenlijk anders? Hoe moet ik met ze
omgaan? Wat te zeggen?

Hoe zullen ze mij bekijken? Ik besluit te
focussen op het doel van ons project:
spelen met taal en zien wat dat brengt.

Een verhaal wordt geboren

Anders dan ik verwachtte, is het ijs snel
gebroken. Ik blijk de enige te zijn met
gedachtespinsels. De meiden zijn z6

zichzelf, en zo niet met mij bezig, daar
kan ik nog wat van leren. We besluiten
al snel een verhaal te verzinnen. Zo kan
iedereen een bijdrage leveren. Ik héor ze
denken: Halima staart naar de tafel.
Claudy kijkt in de lucht. Fahima denkt
hardop en spuit het een na het andere
idee en Daniélle zegt rustig: ‘Het moet
natuurlijk wel een winterverhaal zijn.’

En zo begint het.

‘We hebben een hoofdpersoon nodig,’
zeg ik. ‘Een rendier,” oppert Halima.
ledereen is het daar meteen mee eens.
‘Daar ken ik een liedje over,” zegt Claudy
en begint te zingen. ‘Okee,” zeg ik.

‘En waar loopt dat rendier dan?’

Verzinnen is leuk!

Vanaf dat moment ontrolt zich het
verhaal. De een komt met een bos, de
ander met bomen, weer een ander met



sneeuw en vogels.

‘En spannend, hoe maken we het

spannend?’

‘Met een slang!”

‘Nee, met een tijger!’

‘Nee, met een beer!’
Ideeén buitelen over elkaar heen.
Verzinnen, dat is leuk! Dat het niet
echt hoeft te kunnen, is aanvankelijk een
drempel, maar schept gaandeweg
ongekende mogelijkheden. De een vult
de ander aan en voor we het weten is het
hele verhaal rond. Helemaal zelf bedacht!

Een magisch moment.

Kamishi-wat?

Een week later heeft Halima uitgezocht
wat een rendier eet (rendiermos), waar
hij leeft (toendra) en een foto van hem
uitgeprint. Weer een week later heeft ze
hem getekend. Zelf krijg ik een idee:

we maken een kamishibai: een Japans
verhalenkastje. In dat kastje schuif je

platen die het verhaal illustreren.

De meiden reageren enthousiast. Taken
worden verdeeld: Claudy en Daniélle
leggen zich toe op de achtergronden en
beginnen aan een decor van bos, bomen
en vogels. Halima schildert er later de
rendieren in en Fahima is van de fijnere
decoratie: ‘Mag ik de kriebels doen?’
Hoogtepunt is de sneeuw die we op de
laatste bijeenkomst over het bos laten
neerdalen. Gezamenlijk staan we om de
tafel waar de platen op zijn uitgespreid.
Allemaal laten ze het op hun eigen manier
sneeuwen. De een met zachte druk van
het penseel, de ander met ongeduldige
stipjes, en het is stil, zo stil alsof we
werkelijk door een besneeuwd bos wan-
delen. Dan klinkt luid de stem van Claudy:
‘Zo! Klaar hoor, het is af!’

Gunnen

Met het het project, dat iedere week een
stukje vorderde, groeide ook onze band.
Het was leerzaam om met deze vrouwen
te werken. Zonder beperkingen, zonder
grenzen. Zonder een onvertogen woord
ook, want de meiden letten er zelf heel
goed op dat iedereen aan bod kwam. Ze
gunnen elkaar veel, dat is duidelijk. Dat is
mooi. En ook weer iets om mee te nemen.
Maar het was vooral leuk.

Ik ga ze missen.”’

Willemien Spook, Haarlem

Woord- en beeldkunstenaar en schrijfdocent
ATELIER:

Rosenstock Huessy Huis,

Hagestraat 10, 2011 CV Haarlem.
www.willemienspook.nl




Met Jillian aan het werk

‘Om een beetje beter kennis te maken
met Jillian, hebben we eerst een
terrasje gepakt aan het Spaarne. Een
paar weken later zijn we met een hele
groep naar Artis afgereisd om te gaan
schetsen op locatie. Dat was nieuw
voor lJillian en wat was zij trots op
haar eerste schets van een pinguin.

De vakantie stond voor de deur en we
gingen allebei kamperen. Ik heb toen met
Jillian afgesproken om allebei iedere dag
van de vakantie een schets te maken.

Het resultaat was een grote verrassing. In
plaats van de gelikte vakantieschetsen (die
ik zelf maakte) kreeg ik een schetsboek vol
met modepoppetjes te zien en een teke-

ning van haar kamer met een zelfportret.
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Uitgangspunt was haar fascinatie
voor mode

Ons eerste schilderij is gemaakt van

een schets die we van elkaar hebben
uitgekozen en eigenhandig hebben
geinterpreteerd. Dat laatste hebben we
overigens niet samen gedaan, maar los
van elkaar. De eerste keer dat we in mijn
atelier aan de slag gingen, zijn we aan
een modepop gaan werken. Ik vond het
leuk om met Jillian een andere kant op te
gaan dan zij gewend was en te proberen
wat losser en vrijer te gaan werken. Het
uitgangspunt was de fascinatie die Jillian
voor mode heeft. Dit combineerden we
met vakantieschetsen van mij, aquarellen,
die we samen stuk scheurden om op de
jurk van de pop te plakken. De achterkant
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van de jurk moest een ander patroon

krijgen, daar was Jillian heel uitgesproken
over en zij is dit op geheel eigen wijze
gaan schilderen.

Het schilderen ging vanzelf

De tweede dag in mijn atelier heeft Jillian
de jurk afgeschilderd. Daarna wilde zij
heel graag dat we elkaar zouden portret-
teren. Tijdens het schilderen hebben we
eigenlijk nauwelijks gecommuniceerd,
behalve over de lunch en de lekkernijen;
het schilderen ging helemaal vanzelf.

Het resultaat was ontroerend mooi en ik
was geraakt door haar mooie portret wat

zij ‘Onder een regenboog van liefde’ heeft

genoemd.
De derde keer in mijn atelier hebben we

een foto van Elly beschilderd en ook hier is

Jillian op eigen wijze aan de slag gegaan.

Aan het eind van de middag, toen we
eigenlijk al klaar waren, begon lJillian
opeens heel heftig op haar foto te
tekenen. Daarna kwamen er tranen om
haar overleden opa.

Een ontroerend moment.

Al met al hebben we zonder al te veel

woorden op een vrije manier samenge-
werkt en elkaar geinspireerd. Grappig

genoeg werken we eigenlijk beiden vrij
autonoom, maar we raakten toch door
elkaar beinvloed. Het was een heerlijke
samenwerking. Lieve Jillian, dankjewel!’

Vera Bruggeman
Beeldend kunstenaar

ATELIER:
Zandvoortselaan 167. Heemstede
www.verart.nl






Frits & Albert A

Een kleine selectie van de geéxposeerde
kunstwerken in de Kloostergangen

Daniélle, Claudy, Halima, Jessica & Eva A

Fahima & Willemien W

WV Janske & Albert

Annemarie & Lottie A

v Jillian & Vera

Vv Jillian & Vera

Rosa & Hanneke A




Ook voor mij was het inspirerend

Fotograaf Elly Godrie:

‘Met heel veel plezier heb ik de samen-
werking tussen alle kunstenaars gevolgd.
Omdat ik als fotograaf het verloop zou
vastleggen, heb ik wellicht als enige alle
kunstenaars samen aan het werk gezien.
Daardoor heb ik de meeste kunstwerken
tijdens de verschillende stadia zien
ontstaan, maar daarbij ook de bijzondere
vriendschapsbanden zien groeien. Daar wil
ik graag iedereen deelgenoot van maken.
Het enthousiasme, het plezier, de grote
inzet, wederzijdse betrokkenheid, de
nieuwsgierigheid en leergierigheid en
onderlinge warmte zijn hopelijk zichtbaar
en voelbaar op de foto’s.

Eén van de doelen van dit project was

het ontdekken van nieuwe kunstvormen

en technieken en elkaar daarmee te
inspireren.

En inspirerend is het geweest! Niet alleen
voor de betrokken kunstenaars, maar ook
voor mij. Mijn afstudeerproject aan de
Fotovakschool in november jl. is hier een
duidelijk bewijs van; door in dit project
getuige te zijn van het proces van het
onderzoeken van nieuwe kunstuitingen,
ben ik gekomen tot een concept voor mijn
afstudeerproject: ik heb zes deelnemende
kunstenaars aan dit project geportretteerd
en hen gevraagd het portret nog persoon-
lijker te maken door het te beschilderen in
geheel eigen stijl en het zich daarmee ‘toe
te eigenen’ door toevoeging van persoon-
lijke elementen en een eigen verhaal. Ik
ben deze zes heel dankbaar voor hun
moed en prachtige bijdragen.

Wat het samenbrengen van perceptie van
de fotograaf en perceptie en persoonlijke
bijdrage van 'het model’ voor
resultaat geeft, was tevens te zien
op de expositie.’

Elly Godrie, Zandvoort
Fotograaf

www.ellygodrie.nl

Nawoord

De verbindende kracht van kunst.

‘Met ruim 100 leden en een geschiedenis van
195 jaar is KZOD nog steeds een springlevende
vereniging in Haarlem. Middels exposities,
kunstuitwisselingen en tekenavonden levert

de vereniging een substantiéle bijdrage aan het
culturele leven van Haarlem. De vereniging
doet haar best om expositiethema’s te laten
aansluiten bij hedendaagse visies en problemen
en daarmee de tijdgeest te weerspiegelen.
Thema’s als migratie, Serious Request en de
vluchtelingenkwestie staan hoog op de agenda.

Deze brochure is een speciale uitgave ter
gelegenheid van de expositie ‘Onder een
regenboog van liefde bloeit de kunst’, die
georganiseerd werd onder de vlag van KZOD.
Hierbij werkten zeven KZOD-kunstenaars ruim
een half jaar samen met elf kunstenaars van
Hart Werk & Kunst (kunstenaars met een
beperking). De Kunst speelde hierbij een
verbindende rol en zette het begrip beperking
in een ander daglicht. Wederzijdse inspiratie
zorgde voor een vruchtbare samenwerking,
waarbij grenzen vervaagden en verschillen
verdwenen. Zo ontstond kunst zonder
beperking.’

Kloostergangen Stadhuis Haarlem
27 november 2015 - 15 januari 2016

Namens het bestuur van KZOD,
Leo van Velzen.



